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Israëlzondag 
 

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier 
uiting aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De themazondag werd 
door de Nederlandse Hervormde Kerk ingesteld in 1949 om aandacht te geven aan de 
relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk. De Protestantse Kerk is verder 
gegaan in dit spoor. Juist nu er zoveel te doen is rond Israël op allerlei manieren leek het 
mij zinvol om daar op deze zondag aandacht aan te besteden. We volgen daarbij 
gewoon de lezingen van het leesrooster. Het gaat in dit geval om een combinatie van 
fragmenten uit Habakuk (1:1-4, 2:2-14) en Lukas 17:5-10. 
 
Israël in de Psalmen 
 

Bij de voorbereiding van de dienst op Israëlzondag merkte ik dat ik in de preek niet op 
alle vragen kan ingaan. Eén vraag kwam de laatste tijd regelmatig terug: hoe kan je in 
deze tijd Psalmen zingen waarin het zoveel gaat over Israël? Kies je door het zingen van 
deze liederen geen partij in de oorlog die nu gevoerd wordt in Gaza? Ik deel graag een 
paar gedachten die bij mij opkwamen naar aanleiding van deze vraag. 
Om te beginnen vraag ik me af: waarom zingen we eigenlijk Psalmen in de kerk? 
Psalmen zijn oude teksten, uit een heel andere tijd dan de onze. Toch zijn ze nog altijd 
ons gebedenboek. Waarom doen we dat? Ik geloof dat we dat doen omdat Jezus deze 
liederen zelf ook heeft gezongen. Ze komen uit de Bijbelse geschriften die voor hem 
gezag hadden. Aan tafel, vlak voor zijn lijden, zingt Hij het loflied. Aan het kruis bidt Hij 
met woorden uit de Psalmen: “Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” en “In uw 
handen beveel ik mijn geest.” Als wij Psalmen zingen, zingen we dus met Jezus mee. 
Hetzelfde zou je kunnen zeggen als het gaat over Israël. We hebben iets met het Bijbelse 
Israël omdat Jezus een jood was. Als hij van belang wordt in ons leven dan krijg je vader 
Abraham er automatisch bij. Israël verwijst in de Bijbel naar het volk dat door God 
geroepen is en Abraham als stamvader heeft. Het Bijbelse Israël wordt bevrijd uit Egypte 
en leeft in het verbond met de HEER. Profeten roepen dat Israël ertoe op om recht te 
doen en trouw te zijn. Dat Israël is niet hetzelfde als de moderne seculiere staat Israël 
van vandaag.  
 

Misschien helpt het om verder om te bedenken hoe er over Israël gesproken wordt in het 
Nieuwe Testament. Paulus schrijft in één van zijn brieven over Abraham: Van Abraham 
wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid 
toegerekend.’ U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Je zou kunnen 
zeggen dat de betekenis van het woord Israël hiermee wordt opgerekt. Iedereen die 
gelooft mag zich een kind van Abraham weten. Als we in de kerk Psalmen zingen waarin 
het gaat over Israël dan gaat het niet over iemand anders maar ook over onszelf. Omdat 
u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de 
belofte. Dat is dan geen bloedverwantschap maar een geloofsverwantschap. Willem 
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Barnard heeft het heel mooi in een lied gezegd: en alle die geloven / zijn Abrahams 
geslacht, / geboren uit den hoge, / getogen uit de nacht (803). 
 

Als ik hierover schrijf schiet me een herinnering te binnen. Een paar zomers geleden 
bezocht ik ergens in Frankrijk een kathedraal. Op de vloer in het liturgisch centrum rond 
het altaar zag ik een enorme cirkel. Het mozaïek bleek een verbeelding van de 
stadsmuur van Jeruzalem met daarin alle poorten die het Bijbelse Jeruzalem telt. Dat 
mozaïek maakt heel mooi duidelijk dat Jeruzalem blijkbaar overal kan zijn en zo heeft 
Jezus er ook over gesproken. De betekenis van het woord Jeruzalem wordt opgerekt en 
ook dat komt heel mooi terug in het liedboek: Jeruzalem, mijn vaderstad, / mijn 
moederhuis wanneer / zal ik u zien zoals ge zijt, / de bruid van onze Heer (737). 
Dat betekent niet dat Joden de Psalmen niet op hun eigen manier de Psalmen blijven 
zingen en hun Bijbel blijven lezen. Zij hebben een andere weg gekozen: die van het 
rabbijnse jodendom. Wij zingen de Psalmen in het spoor van Jezus. Het een hoeft het 
ander niet te vervangen. Het zijn twee tradities die naast elkaar bestaan, ieder met hun 
eigen betekenis. Hoe dan ook hoop ik dat deze overwegingen u wat meer lucht en 
vrijmoedigheid geven om ook nu Psalmen te zingen. 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 5 oktober  
Op deze zondag gaat ds. Hendrik Mosterd voor in de dienst. Het is de eerste van de 
maand oktober, dus is er, naast kinderoppas en kindernevendienst, ook JoZ! voor de 
tieners! 
 

Zondag 12 oktober – Viering Heilig Avondmaal  
Ook op zondag 12 oktober gaat onze eigen predikant voor in de dienst, waarin we als 
gemeente ook het Heilig Avondmaal mogen vieren. 
 
In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de 
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 5 oktober 
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons jaarproject via Kerk in Actie “Stop 
kinderarbeid in de visserij in Ghana”.  

 

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de 
visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te 
bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men 
nieuwe uitbuiting voorkomen. 

 

Kinderarbeid is verboden in Ghana, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In 
arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders 
mee. Zeker als zij niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor 
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families 
weghalen. Veel kinderen worden meegenomen naar het enorme stuwmeer Lake 
Volta (8502 km2) of de rivieren Black en White Volta. 
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In een vissersdorp aan een rivier in Noord-Ghana woont Salamatu (44), moeder 
van vijf kinderen. Ze werkt visverkoopster met hulp van haar kinderen. Sinds haar 
man ziek is en niet meer kan werken, gaan haar minderjarige kinderen niet meer 
naar school. In het dorp is geen school, en de dichtstbijzijnde school is ver lopen. 
“Als ze toch rondhangen, kunnen ze me beter helpen,” zegt ze, al beseft ze hoe 
belangrijk onderwijs is voor een betere toekomst. Kinderarbeid en kinderhandel 
zijn een ernstig probleem in het dorp, mede door armoede en het gebrek aan 
goed onderwijs. Kinderen werken mee in de visserij, soms onder zware 
omstandigheden. Salamatu ziet dat het fout is, maar voelt zich machteloos: “We 
moeten zelf ook overleven.” De Ghanese organisatie Challenging Heights 
probeert daar verandering in te brengen, gesteund door Kerk in Actie. Ze richten 
kinderrechtencomités op, ondersteunen ouders met extra inkomsten en zorgen 
er zo voor dat kinderen uiteindelijk weer naar school kunnen. Salamatu hoopt 
ooit naar de stad te verhuizen, waar haar kinderen wel onderwijs kunnen volgen 
en een betere toekomst tegemoet gaan.  
Onze kerk steunt dit werk om kinderarbeid in de Ghanese visserij te stoppen.  

 
De algemene kerkelijke collecte (is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
 
 
Zondag 12 oktober 
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “St. noodfonds vluchtelingen 
Utrechtse Heuvelrug” 

 

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug helpt vluchtelingen die 
reeds een verblijfsstatus hebben. Hoewel de stichting wel goede contacten 
onderhoudt met de diverse asielzoekerscentra in de regio, heeft zij dus geen 
bemoeienis met vluchtelingen/asielzoekers die in deze centra verblijven. 
Vluchtelingen met een verblijfsstatus mogen zich zelfstandig in een gemeente 
vestigen. Zij krijgen dezelfde rechten en plichten als iedere inwoner van 
Nederland. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een taal- en inburgeringscursus 
kunnen gaan volgen, werk mogen zoeken, huurtoeslag aan mogen vragen en ook 
belasting gaan betalen. Om hen wegwijs te maken worden zij hierbij begeleid 
door de vrijwilligers van onze stichting. 

 

Het noodfonds is in het leven geroepen om noodzakelijk kosten die niet op een 
andere manier of nog niet worden vergoed te financieren. Zonder dit fonds zou de 
stichting haar werk niet naar behoren kunnen doen. De stichting is daarom blij 
met iedere financiële bijdrage.  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek. 
 
 
De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen.  
 

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
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Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van Hamdi uit Somalië. 
 

Eén op de tien mensen op deze wereld heeft honger. Bijna 8 miljoen kinderen zijn zelfs 
zo erg ondervoed dat ze dreigen te overlijden. Jouw betrokkenheid maakt het mogelijk 
dat deze kinderen geholpen worden. Kinderen zoals de kleine Hamdi uit Somalië. 
 

Toen de zeven maanden oude 
Hamdi naar de World Vision-
kliniek in Baidoa, Zuidwest-
Somalië werd gebracht, woog ze 
slechts vier kilo. Haar huid was 
gerimpeld, haar handen en voeten 
koud, en ze bleef hoesten door 
een mazeleninfectie. Haar moeder 
keek machteloos toe en wist niet 
meer wat ze moest doen. 
In de kliniek van World Vision kreeg Hamdi therapeutische voeding, waaronder 
Plumpy’Nut – een voedzame pindapasta die speciaal is ontwikkeld om kinderen met 
ernstige ondervoeding te helpen herstellen. Ze werd gedurende twaalf weken 
nauwlettend gevolgd door de medewerkers van World Vision of haar situatie verbeterde. 
 

Een maand later, tijdens een follow-up bezoek, zagen we duidelijk een zichtbaar 
verbeterde Hamdi. Ze woog inmiddels 5,2 kilo en haar zware hoest was verdwenen. De 
moeder van Hamdi had een hele andere uitstraling, en straalde van opluchting. “Een 
maand geleden voelde ik me hulpeloos, maar nu zie ik dat Hamdi beter zal 
worden.” vertelde ze. 
 

Wij geloven dat een blijvend veranderd leven mogelijk is voor ieder kind dat opgroeit in 
armoede en gevaarlijke omstandigheden. Daar zetten wij ons elke dag voor in op 
plekken waar onze hulp hard nodig is. 
Wij kunnen dit niet zonder jou. Jouw steun maakt het verschil tussen leven en 
dood. Hulp in kwetsbare, afgelegen gebieden 
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Een mens 
 

Hoe kwetsbaar we als mens zijn merken we vaak pas als ons, of iemand in onze directe 
omgeving, iets overkomt. Bij mooie dingen die ons overkomen valt het misschien minder 
op, maar bij ziekte, gemis of zorgen kunnen we ons er erg bewust van zijn. 
Afgelopen week kwam het enkele keren ter sprake in pastoraatsgesprekken met 
mensen van hoge leeftijd. Ja, hun gezondheid viel niet altijd mee, alles lukte niet meer 
zoals het vroeger vanzelfsprekend was. Misschien herkent u het wel. En in alle 
gesprekken kwam naar voren: ‘nu gaat het nog wel, maar als het nog erger wordt...’  
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Ach, en eigenlijk hoeven we voor die gedachte helemaal niet oud te zijn. Het is, denk ik, 
van alle leeftijden en van alle tijden. De één noemt het ‘praktisch denken’, ‘vooruitzien’ 
of misschien nog wel een andere term. Maar het komt op hetzelfde neer: in ons hoofd 
voelen we al wat er allemaal nog mis kan gaan waardoor je bepaalde risico’s of situaties 
maar gaat vermijden. Of waardoor je zoveel stress krijgt dat het een soort ‘zelf 
vervullende profetie’ wordt omdat je ernaar gaat leven, erin gaat geloven. Met als gevolg 
dat je de goede dingen van de dag zelf eigenlijk niet meer kunt beleven of niet meer kunt 
genieten van mooie of goede dingen die er vaak ook zijn.  
 

Tijdens de gesprekken werd met regelmaat aangehaald: ‘ja, ik weet het; ‘Een mens lijdt 
dikwijls ’t meest door ’t lijden dat hij vreest.’ 
 

Samen met één van de dames zocht ik de originele tekst van dit gedicht op. Het leek ons 
mooi om deze tekst in de Nieuwsbrief te delen. Als een bewustwording van ons eigen 
denken en gelijk ook als belofte van God: ‘Ik ben met je’.  
 

Een mens lijdt dikwijls ’t meest  
door het lijden dat hij vreest. 
maar dat nimmer op komt dagen. 
Waardoor hij zichzelf meer te dragen geeft 
dan God hem heeft opgedragen. 

 

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar 
als vrees voor allerlei gevaar. 
Doch, komt het eens in huis, 
dan helpt God altijd weer 
en geeft Hij kracht naar kruis. 

 
Houd moed, heb lief en Ga met God! 
Hartelijke groet, Pastor Yolanda van der Stelt 
 

 
Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken uitgereikt aan: 
- Annelien Ouwerkerk, 21 september) 
- Mw. Marian Hogendoorn, (28 september) 
 

BERICHTEN  
 
Bijbelgesprekskring 
 

Op woensdag 7 mei werd de laatste Bijbelgesprekskring van het vorige seizoen 
gehouden. In de bijeenkomsten van 2024 - 2025 hebben we het Bijbelboek Marcus 
behandeld. We zijn toen niet verder gekomen dan tot hoofdstuk 7. Marcus gaf ons veel 
stof tot nadenken en daarmee tot veelal een uitvoerig gesprek. De algemene wens was 
daarom om ook in het seizoen 2025 – 2026 het Bijbelboek Marcus verder te bestuderen 
en te bespreken. 
 

Hoewel wat laat, zijn voorlopig gepland voor het komende seizoen de data 8 oktober 
2025, 12 november, 3 december, 7 januari 2026, 4 februari, 4 maart, 1 april (geen grap) 
en 6 mei 2026. Deze data moeten nog even afgestemd worden, maar hopelijk kunnen 
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we op deze data terecht. Mocht er nog iets veranderen dan hoort u dat zo spoedig 
mogelijk. 
 

Elke bijeenkomst begint om 14.00 uur in het kamertje rechtsboven in het Michaëlhuis. 
Kom a.u.b. op tijd. Omdat we boven zitten sluiten we de deur beneden. Mocht u 
onverhoopt toch iets te laat zijn, dan kunt u bellen. Dan kunnen we u binnenlaten. 
We willen op 8 oktober beginnen met Marcus 8 en we zien wel waar we dan eindigen. 
Die ‘strategie’ beviel ons vorig jaar ook uitstekend.  
Ds. Jan Stelwagen en ondergetekende hebben afgesproken dat we om beurten de te 
behandelen Bijbelgedeelten zullen proberen voor te bereiden. 
 

We hopen u te zien op de Bijbelkring, te beginnen op 8 oktober a.s., om 14.00 uur in het 
Michaëlhuis 
Met een hartelijke groet en hopelijk tot dan, 
ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk.  
 
 
Kring - De weg van de vrede 
 

Wat is christelijk geloof en waar is het goed voor? Hoe zou ik het uitleggen aan m’n 
vrienden of collega’s? Waarom zou ik christen worden of blijven? Wat houdt die bonte 
verscheidenheid bij elkaar die we christendom noemen? Over deze vragen en mogelijke 
antwoorden op die vragen gaat het nieuwste boek van Stefan Paas. Zie voor meer 
informatie de vorige weekbrief. 
 

De eerste avond is aanstaande maandag al gepland. Als je er de kans toe ziet is het 
mooi als je alvast de inleiding van het boek leest maar deelnemen zonder die 
voorbereiding is ook prima mogelijk. Op de eerste avond maken we kennis met elkaar en 
geef ik een introductie op het boek. We doen samen een eerste verkenning van de 
thematiek en we sluiten rond 21.30 uur af met een avondgebed in de kerkzaal.  
 
Praktisch informatie 

• Wanneer: op maandagavonden om 20.00 uur  
(6 Okt 2025, 10 Nov 2025, 8 Dec 2025, 5 Jan 2026, 2 Feb 2026, 16 Mrt 2026, 13 
Apr 2026, 11 Mei 2026) 

• Waar: het Michaëlhuis 
• Aanschaffen/meenemen: het boek De weg van de vrede 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/de-weg-van-vrede/  
 
 
Boekenclub 
 

Twee weken geleden zijn we weer samen gekomen om boeken te kiezen voor het nieuwe 
leesseizoen. Het was leuk om nieuwe lezers te kunnen begroeten! Vier boeken en data 
staan al vast. Het zijn geworden:   
 

17 november 2025       Al het blauw van de hemel - Mélissa Da Costa 
12 januari 2026            Kruispunt - Jonathan Franzen 
23 februari 2026          De dirigent - Maria Peters 
30 maart 2026             Tussenjaren - Yannick Dangre 
In het voorjaar kiezen we nog een vijfde boek en een datum. 
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Zit er een titel bij die u aanspreekt? Welkom om aan te sluiten, dat kan ook voor 1 of 2 
boeken zijn. 

 
Over het eerste boek "Al het blauw van de hemel": 
Nadat bij Emile op jonge leeftijd alzheimer wordt vastgesteld, besluit 
hij het ziekenhuis en het medeleven van zijn familie en vrienden te 
ontvluchten. Stiekem koopt hij een camper en plaatst een 
advertentie voor een reisgezel. Hij ontvangt een antwoord van 
Joanne, een mysterieuze jonge vrouw. Het is de start van een 
adembenemende roadtrip van deze twee twintigers. Op 
maandagavond 17 november komen we samen om dit boek te 
bespreken.  
 

 
Open ochtenden 
 

We kregen het bericht dat de open ochtend op donderdagmorgen ook weer toegevoegd 
kan worden op de agenda. Zowel op donderdagmorgen (10.00-12.00 uur) als op 
vrijdagmorgen (10.30-12.00 uur) ben u van harte welkom in het Michaëlhuis voor een 
kopje koffie, thee en gezelligheid.  
 

 
Het is weer zover!  We gaan sporten 
met elkaar in de Binder en jij/u kunt 
daarbij zijn.  
 

Voor wie:  jong en oud! 
Wanneer:  zaterdagmiddag 18 
oktober van 15:00-17:00 
Welke sporten:  Volleybal en 
Voetbal 
 

Ben jij fanatiek en hou je van gezelligheid en beweging? Kom dan meedoen met de 
sportmiddag en ga met je team voor de winst!  Wil je ons komen 
aanmoedigen? Ook dan ben je van harte welkom! 
 
 

 
Zingt u mee? 
 

U kunt zich nog opgeven voor het projectkoor voor de Kerstnachtdienst. Onder leiding 
van dirigent Jan Groenendaal, wordt negen keer gerepeteerd, vanaf 14 oktober. Met een 
eigen bijdrage van €25,- houden we de kosten laag. Geef je op bij Lia Reincke  en Judith 
Hogendoorn. 
 

 

Vrijdag 24 oktober, 20.00 uur – concert Dasha Serck en Sijbrand Loot 
  

Als bestuur van Vrienden van de Michaelkerk hebben wij voor u een mooie 
avond in het vooruitzicht: een tweetal bijzondere jonge talenten komen in 
de Michaelkerk optreden, namelijk Dasha Serck (Viool) en Sijbrand Loot 
(Gitaar)  
  Vrienden van de Michaelkerk 
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Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  
 
10 oktober: Ds. Hendrik Mosterd 
24 oktober: Dhr. Adam Hoogendijk 
7 november: Mw. Joke Stahlie 
 

 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 
Zondag 5 oktober – Lucas 17:1-10 - ‘Les van Jezus’ 
 

Jezus vertelt zijn leerlingen hoe zij een goede leerling van Hem 
kunnen zijn. Ze moeten er goed op letten dat ze geen mensen 
ten val brengen. Ze zullen hun broers en zussen vergeven, als 
het moet zeven keer op een dag. Als de apostelen vragen om 
meer geloof, vertelt Jezus hoeveel geloof teweeg kan brengen. 
Ook roept Hij hen op bescheiden te zijn over hun rol. 

 

Zondag 12 oktober – Lucas 17:11-19- ‘Dank je wel’ 
 

Jezus geneest tien mensen die aan een huidziekte lijden. Een 
van hen komt terug om Jezus te bedanken. Hij is een 
Samaritaan. Jezus zegt dat zijn geloof hem gered heeft. 
 
 

Update over de club MK 
 

Want we zijn weer gestart! De club is nu gesplitst omdat het anders te druk werd.  
De jongste groep is voor kinderen vanaf 10 jaar tot en met groep 8. De oudste groep is 
voor tieners vanaf de brugklas tot en met 16 jaar. 
Hoe mooi is het dat we moesten splitsen vanwege het aantal tieners. Dat is echt iets om 
dankbaar voor te zijn. En geweldig ook de inzet van alle leiding en ook de mensen die 
incidenteel willen helpen door weleens mee te draaien. 
 

We hebben weer nieuwe leden verwelkomd waaronder twee tieners van de 
Johanneskerk. Gaaf om met Leersumse tieners vanuit verschillende kerken deze club te 
vormen. Daar zijn we blij en dankbaar voor. Het jeugdhonk is hun plek en vertrouwd voor 
iedereen.  
 

We hebben in september met elkaar nagedacht over hoe ga je om met mensen die 
anders zijn dan jij. En dat Jezus niemand buitensluit, iedereen mag bij Hem komen. 
Ook hebben we met de tieners weer uit de Bijbel gelezen, gebeden, naar elkaars school 
ervaringen geluisterd en er zijn heerlijke tompoucen gemaakt.  De voetbaltafel blijft leuk 
en het sjoelen is ook gezellig. 
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De filmavond gaat ook weer plaatsvinden dit jaar en natuurlijk het bowlen. 
Bid u ook mee voor deze tieners? 
 
Hartelijke groet van alle clubleiding 
Marnix, Niels, Arco, Janneke, Anne, Jeannine, Dewi en Annelien  
 
 
Uitnodiging vakantiebijbelfeest 
 

Vanuit Baptistengemeente De Wijnrank wordt, voor het 
eerst dit jaar, een Vakantiebijbelfeest voor kinderen van 
groep 1 tot en met groep 8 georganiseerd in De Binder op 
vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober.  
 

Tijdens het Vakantiebijbelfeest wordt er gezongen, vertellen 
we een Bijbelverhaal, gaan we knutselen en spelletjes 
doen. Het thema van dit feest is “Het geheim van de vijf 
kleuren”.  
 

Meer informatie en aanmelden kan 
op: https://vakantiebijbelfeestleersum.nl/.  
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Giften 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• € 10.00 via dhr. M. van de Herk - wijk 4 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 5 oktober   
 

-Orgelmuziek 
-Afkondiging 
-Liedboek (2013) 657:1,2,3 
-Stil gebed  
-Groet - bemoediging en toenadering 
-Psalm 119:31,32,33 
-Gebed om ontferming 
-Liedboek (2013) 158b 
-Kindermoment 
-Intro op het kinderlied 
-Kinderlied: Liedboek (2013) 716:1,2,3 
-Zondagsgebed 
-Habakuk 1:2-3; 2:2-4 
-Psalm 37:1,2 
-Lucas 17:5-10 
-Liedboek (2013) 339a 

Zondag 5 oktober 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Gerriëtte Jorritsma 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject KiA 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 
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-Preek  
-Liedboek (2013) 156:1,2,3,4 
-Gebeden  
-Orgelmuziek - inzameling van de gaven – terugkomst van de kinderen 
-Liedboek (2013) 868:1,2,5 
-Zegen 
-Orgelmuziek 
Orde van dienst – zondag 12 oktober 
 

De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

19 oktober: ds. A. de Hoog, Driebergen 
26 oktober: ds. A. Altena, Leersum 
2 november: ds. K. van Meijeren, Ede – JoZ! 
  
 

Activiteitenagenda 
 
6 oktober   20.00 uur  Kring ‘Weg van de Vrede’  Michaëlhuis 
8 oktober  14.00 uur  Bijbelkring   Michaëlhuis 
14 oktober     Start projectkoor  Michaëlkerk 
18 oktober  15-17 uur  Sportdag   De Binder 
24 oktober  20.00 uur  Concert vrienden MK Michaëlkerk  
17 november  20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd! 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 oktober 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 16 oktober, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 

Zondag 12 oktober – viering HA 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Jos Versluis e.a. 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: st. Noodfonds 
Vluchtelingen Utrechtse Heuvelrug 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
mailto:msclarijs@gmail.com

